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‘WE RUIMEN ALTIJD ALLES OP, IK HOU NIET VAN VOLLE HUIZEN’

In een voormalig postkantoor in een vestingstadje onder Rotterdam woont interieurarchi-
tect Eline Strijkers met haar gezin. Het gebouw uit 1874 werd volledig gestript en zo kaal
mogelijk gelaten. ‘Helaas waren er al veel mooie details uitgesloopt, maar de oude raam-
partijen en de trap zijn nog origineel. Aan de tuinkant vervingen we de ramen door grote
openslaande deuren. Als de zon schijnt krijgt alles binnen een mooie groene gloed.’ Ver-
der zijn er geen andere kleuren dan de natuurlijke tinten van de verschillende materialen.
Strijkers' huis is geen showcase voor haar werk: ‘Een huis is een huis en daarin moet
ELINE STRIJKERS (34) iedereen kunnen doen wat ie wil.” In de brede gang, die in open verbinding staat met
BUREAU STRIJKERS, ROTTERDAM woonkamer en keuken, parkeert zoontje Rover steevast zijn wagenpark. ‘Maar verder rui-
WERK: 0.A. RESTAURANT LUTE, men we hier altijd alles op: ik hou niet van volle huizen. De inrichting is vooral doelmatig
OUDERKERK A/D AMSTEL met hier en daar een enkele toevoeging van mooie vondsten en zelfgemaakte dingen.’




